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Even voorstellen: Rob en Herma Visser 

Naar ik begreep wordt het op prijs 

gesteld, wanneer de dominee, die 

in uw midden mag verkeren in de 

maanden mei en juni, zich even 

voorstelt. 

Hoe vreemd het misschien ook 

mag klinken, ik vind dat best een 

beetje lastig. Waarom? Wel, omdat 

over jezelf spreken of schrijven een bezigheid is, waarmee ik niet zo 

vertrouwd ben. Maar goed. Mijn naam luidt Rob Visser, geboren eind 

december 1951. In datzelfde jaar werd mijn vrouw ook geboren, maar dan 

in de maand mei. Zij  groeide op in Rotterdam en ik in den Haag. Zij leerde 

voor onderwijzeres en ik voor dominee in dezelfde jaren, respectievelijk in 

Ede en in Utrecht. 

Toen ik in 1975 leervicaris werd ontmoette ik een ouderling met wie ik het 

buitengewoon goed kon vinden. Deze had een dochter….. en zo is het 

gekomen. In 1976 getrouwd en na 7 jaar Betuwe en 10 jaar Holten, waar 

onze drie kinderen geboren werden belandden we in Apeldoorn, waar ik 

verbonden was aan de Grote Kerk. Daarnaast was ik binnen de YMCA en  

de landelijke Nederlandse Hervormde  Kerk, later de Protestantse Kerk in 

Nederland actief op het gebied van Ontwikkelingssamenwerking  ( Wat nu 

ten onrechte Ontwikkelingshulp is gaan heten) en was met name de 

kerkelijke verbondenheid met het Palestijnse volk mijn aandachtsveld. 

Daarnaast was ik een aantal uren per week  godsdienstleraar , waaraan ik 

ook heel veel plezier beleefde. 

Mijn vrouw ging in de jaren 90 ook theologie studeren in Zwolle en werd 

uiteindelijk voorganger in de NPB van Rijssen e.o. en later ook als 

pastor/vertrouwenspersoon in een groot verzorgingshuis te Apeldoorn. 

In 2009 werd ik benaderd door kerk van Amsterdam, waar ik als 

stadspredikant  op 1 januari 2018 met pensioen ging. Mijn vrouw en ik zijn 

toen verhuisd naar Rhenen. 

De gezondheid laat het nog steeds toe, dat we ons verdienstelijk mogen 

maken in en rond de kerk. Mag vrouw is nog steeds als 

vrijwilliger/geestelijk verzorger voor drugsverslaafden in Amsterdam en  

zelf help ik als” ïnterim-predikant” een drietal gemeenten het hoofd boven 

water te houden. 

Vorig jaar duikelde uw voorzitter Pieter Visser mij op en tijdens een bezoek 

aan ons groeide bij ons de durf om op dit, voor ons onbekende terrein van 
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het pastor-zijn in Spanje, een paar stapjes te wagen. Mijn vrouw Herma en 

ik hopen dan ook graag u te zijner tijd te mogen ontmoeten. 

Met vriendelijke groet,                                              Herma en Rob Visser 

 

Van leerstuk naar beleving 

Het was in mijn eerste gemeente dat een man vlak voor het begin van de 

paasdienst de consistoriekamer binnenkwam en mij -bijkans met het pistool 

op de borst – vroeg: ´Dominee, nu wil ik het van u weten: ´Is de Heer 

waarlijk opgestaan of is Hij níet opgestaan?´ Ik was verbouwereerd en ik 

weet eigenlijk niet meer wat ik geantwoord heb. Als ik nee had gezegd dan 

was ik natuurlijk een ketter, een afvallige. Maar als ik ja had gezegd, ja wat 

had ik dan eigenlijk gezegd? Dan had ik ja gezegd tegen een leerstuk, tegen 

het dogma van de opstanding. Maar is het dan ineens Pasen?  

Met andere woorden: geloven is wat anders dan ja zeggen tegen een 
aantal geloofswaarheden. En met de ´Semana Santa´ in het vooruitzicht is 
het altijd weer de vraag hoe we de verhalen van Goede Vrijdag en Pasen 
zó lezen dat ze voor ons léven gaan, dat we ons Golgotha echt voor ogen 
stellen en dat de opstanding ons leven weer vernieuwt en ons hoop en 
vreugde schenkt. Jarenlang maakte ik deel uit van een groep predikanten 
die elke week bij elkaar kwam om na te denken over de preek van de 
komende zondag. Nu was er een collega die zo´n drie weken voor de 
Heilige Week een jong kind uit zijn gemeente had moeten begraven. ´Wat 
móet ik nu met Goede Vrijdag?´ zei hij. ´Dan zeggen we dat Jezus voor 
onze zonden is gestorven, maar dat biedt toch geen troost aan die jonge 

intens verdrietige ouders?´  
Toen zei iemand van ons dat Goede Vrijdag voor hem 
zoveel méér betekende dan alleen vergeving van 
zonden.  
Hij wees toen op dat indrukwekkende schilderij van 
Salvatore Dali. Die schildert Jezus die -hangende 
tussen hemel en aarde- zich diep vooroverbuigt en 
zich zo over onze wereld ontfermt.  
Over alles, over onze schuld én over het kwaad dat 
goede mensen treft. Het is een diep troostend 
schilderij. Wij zijn niet alleen in ons lijden. Hij wil bij 
ons zijn in al onze nood en pijn. Dát is de boodschap 
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van Dali.  En ieder vrouwtje dat stilstaat bij een kapelletje met een crucifix 
begrijpt dat en ontleent er troost aan.  
Die collega legde een brug van leerstuk naar beleving. En dat is essentieel. 
Twee jaar daarna verloor een andere collega zijn vrouw, na een kort en 
wreed kankerproces. Ook toen kwam de Stille Week er weer aan. Zing dan 
maar eens: ´Nu juicht een toon, daar klinkt een stem die klinkt door gans 
Jeruzalem.´  
Een predikant is ook maar een mens!  
We leefden met hem mee en vroegen hem voorzichtig of het wel zou gaan 
met zijn paaspreek. Hij zweeg. We hadden zo met hem te doen. De week 
daarop vroegen we of het hem toch een beetje gelukt was.  ´Ja´, zei hij, 
voluit. Toen vertelde hij waarom. In de vroege morgen was hij wakker 
geworden van het fluiten van een merel. Hij deed de gordijnen open en 
zag de merel boven op een boom zitten. `Toen moest ik denken -zo zei hij- 
aan Maria in de graftuin, op zoek naar haar ´rabboeni´. Ineens hoorde ze 
haar naam en werd uit haar verdriet weggeroepen. Dát nu overkwam mij 
ook´, zei de bewuste collega. ´Mijn gesloten tuin van verdriet werd 
opengebroken door de merel. Op de vroege paasmorgen! Ik zag het als 
een teken van God. Het werd ongedacht ineens Pasen voor mij.´ 
En wéér was er een brug gelegd van leerstuk en beleving. 
Ik wil eindigen met die prachtige woorden van de (blinde!) dichter Jan Wit: 

Laat dan mijn hart u toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 
om al uw tekens te verstaan.         
                                                           ds. Kees Burger 

  Agenda: 

Diensten in Fuengirola om 9.30 in de Boulevardkerk  

Op 13 april (Palmpasen) vieren wij het Heilig Avondmaal, dan begint de 

dienst in Fuengirola om 9.15 uur.    

Diensten in Torremolinos om 11.30 in het Holland Huis  

 

Goede Vrijdag 18 april om 17.00 uur dienst in het Holland Huis 

Vanaf 4 mei zijn  er geen diensten meer in Torremolinos. 

Vanaf 4 mei t/m  6 juli beginnen de diensten in Fuengirola om 10.30 uur.    
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Vakantieperiode: Vanaf 13 juli tot 7 september zijn er geen diensten. 

Op 14 september om 9.30 starten de diensten in Fuengirola.  

En op 12 oktober om 11.30 in het Holland Huis in Torremolinos. 

 

Voorgangers in de komende maanden zijn:            

➢ 16 febr  2025        t/m    27 april    2025   ds, Kees Burger 

➢   4 mei  2025         t/m     6 juli      2025    ds. Rob Visser 

➢ 14 sept  2025         t/m   23 nov     2025   ds. Menko  Biewenga 

➢ 30 nov  2025         t/m    8 febr      2026   ds. Ab Alblas 

 

Collecteopbrengten:   

                       bezoekers      bezoekers         1e  collecte        2e diaconale 

               Fuengirola     Torremolinos    voor de kerk        collecte 

5/1 18 28 € 122,00 € 122,80 

12/1 20 22 € 99,54 € 117,34 

19/1 29 24 € 175,70 € 115,10 

26/1 24 39 € 180,97 € 111,01 

 

                bezoekers      bezoekers      1e  collecte          2e diaconale 

    2025    Fuengirola Torremolinos    voor de kerk            collecte 

2-2 28 30 € 210,92 € 136,62 

9-2 29 56 € 340,01 € 278,20 

16-2 34 38 € 267,45 € 153,45 

23-2 50 50 € 430,15 € 195,52 

 

Vrijwillige bijdragen: 

 Januari € 2.710.00  

 Februari €    760.00  
Wij zijn blij met uw giften 

en hopen dat u ons een warm hart blijft toedragen!  

 

Wij rekenen op u! 

De kerkenraad werkt op dit moment aan de afronding van de Jaarrekening 

over het afgelopen jaar 2024. Na vaststelling van genoemde jaarrekening 

ontvangt u daarover uiteraard informatie. Duidelijk is inmiddels wel dat 
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ook 2024 wordt afgesloten met een tekort, evenals het voorgaande jaar 

2023. In dit verband wijzen wij op het bericht in het vorige Contactblad: 

het belang van de zogeheten Schenkingsovereenkomst. Daarbij verbindt u 

zich tot een jaarlijkse bijdrage aan onze kerkelijke gemeente en vanwege 

onze ANBI-status ontvangt u daarvan via de belastingaangifte een deel 

terug. Zo erkent de Nederlandse overheid het sociaal-maatschappelijk 

belang van de kerk. 

 De afgelopen maanden januari en februari werd in totaal € 3.480 aan 

bijdragen en giften van de leden ontvangen. Waarvoor 

natuurlijk onze dank. Over het jaar gezien zou de bijdrage helaas nog niet 

voldoende zijn om het tekort over 2025 weg te werken. 

Daarom nogmaals de oproep: onze gemeente heeft uw financiële steun 

hard nodig, dus overweegt u de schenkingsovereenkomst (nadere info 

bij Els Beimers) of steunt u op andere wijze financieel uw kerk. 

Wij rekenen op u! 

 

Collectebestemmingen: 

 

Eerste collecte is steeds voor de kerk; bestemmingen 2e collecten: 

           januari  2025                                     februari 2025 

05 Los Rubios 02 Diaconie  

12 Lux mundi (H.A.). 09 Reach Beyond. 

19 Spaanse kerk Málaga 16 Kosten predikantsvoorziening 

26 Kosten predikantsvoorziening 23 I.P.N.Z.E. 

 maart  2025  april 2025 

02 Diaconie 06 Reach Beyond 

09 Lux Mundi (H.A.) 13 Lux Mundi (H.A.) Palmpasen 

16 Los Rubios 18 Geen collecte Goede Vrijdag 

23 Spaanse kerk in  Malaga 20 Kosten predikantsvoorziening 

30 Kosten predikantsvoorziening 27 Spaanse kerk in Malaga 

  mei 2025   juni 2025 

04 Los Rubios 01 I.P.N.Z.E. 

11 Lux Mundi 08 Kosten predikantsvoorziening 

18 Diaconie 15 Los Rubios 

25 Kosten predikantsvoorziening 22 Reach Beyond 

 juli 2025 29 Spaanse Kerk Málaga 

06 Diaconie   
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Nederlandse Interkerkelijke gemeente van de Costa del Sol 

 Postadres :      Camino Antiguo Paso del Ferrocarril 2 

 

en pastorie Edif. Horizontes 4A; Urb. Torreblanca 

  E-29640 Fuengirola, Málaga.  95 258 33 46 

                          mail:   pastorie.nl@gmail.com  

 

Kerkdiensten: 9.30 uur in Fuengirola in de Boulevardkerk, 

  Skandinaviska Turistkyrkan Paseo Marítimo 77 

 11.30 uur  in Torremolinos in het Holland Huis 

 Avenida Carlota Alessandri 12  t.o. hotel Royal Al–Andaluz.  

 

Moderamen: Piet Visser, voorzitter -  pieter01visser@gmail.com  

                          telefoon: 0034 722 595 710 

                       Grada Hildering-Bötzel, scriba ghildering@gmail.com  

              Telefoon:  0034 6 9223 1683 

                        Marjan Bakker – marjanvobak@gmail.com  

                           telefoon:  0031 6 2865 0023 

 

Financiën : -In Spanje : Banco Santander Central Hispano 

                     IBAN ES84  0049 3609 9528 1406 1084 tnv Comunidad 

                     Evangelica Holandesa de la Costa del Sol, Fuengirola. 

                     Swift code  Bic  BSCHESMM  

            - In Nederland : NL 47 INGB 000  58 56 616  tnv.   

         Nederlands Evangelische Gemeente van de Costa del Sol   

         Fuengirola. ( Spanje ) 

             - Penningmeester: John Timmerman 

 

Onze Gemeente heeft een ANBI beschikking en de giften op één van 

beide nummers zijn in Nederland aftrekbaar voor de belasting. 

 

Redactie   :  Els Beimers,       Benalmadena  elsbeimers@gmail.com 

         Marjan Bakker, Benalmadena  marjanvobak@gmail.com 

 

Beheer Holland Huis: Els Beimers: tel.: +31 6 1567 2233 

 

Registratie  :  nummer 3000 SE/A.   NIF  R2900055A 

Website:          https://www.nigcds.nl           

mailto:pastorie.nl@gmail.com
mailto:Pieter01visser@gmail.com
mailto:ghildering@gmail.com
mailto:marjanvobak@gmail.com
mailto:elsbeimers@gmail.com
mailto:marjanvobak@gmail.com
https://www.nigcds.nl/
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Gedicht 

 

Heer, dat ik zomaar komen mag 

met al mijn fouten, al mijn zonden, 

met al mijn pijn, met alle wonden, 

die niemand in mijn leven zag. 

  

Heer, dat ik zomaar komen kan 

met wat ik niemand durf te zeggen, 

met wat ik niemand uit kan leggen, 

U weet er immers alles van. 

  

Heer, dat U mij in Christus ziet 

als had ik nimmer kwaad bedreven. 

Dat U mij in Uw gunst doet leven, 

ik weet het, maar begrijp het niet.                    tegel en tableau 

‘De gebrokenheid van de wereld’                 van Geert Weerstand 

                                                         

Enny IJskes Kooger 

 

 


